Serie Wereldgodsdiensten

6. Boeddhisme

Bij deze opdracht hoort een video

In welke plaats vinden we de marmeren tempel?

Wat zijn ‘novisen’ ?

Wat is er bijzonder aan de oude hoofdstad Chiang Mai in het noorden van Thailand?

Alle wereldse bezittingen worden opgegeven, twee dingen worden gehouden. Welke?

Waarom treden jongens toe tot het klooster? Bedenk tenminste twee redenen.

Wat is de praktische bedoeling van de koperen schaal?

Wat is ‘pinda pata’ ?

Boeddhisten gaan zelden naar de tempel maar zij zijn wel iedere dag met hun geloof
bezig. Hoe kun je dat aan hen zien?
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9. Door wie is het Boeddhisme gesticht?

10. Boeddhisten geloven niet in een god, die de wereld geschapen heeft maar geloven in
een eindeloze kringloop van geboorte, sterven en wedergeboorte. Wat is het doel van
het leven voor een Boeddhist?

11. De stichter van het Boeddhisme, prins Gautama Siddhartha werd geboren in de 6e eeuw
na Christus. Waardoor veranderde zijn luxe leventje?

12. Wat is de ‘dharma’ ?

13. Wat zijn de drie juwelen of toevluchten in de leer van het Boeddhisme?

14. Wat is een ‘stupa’ ?

15. Wat is meditatie ?

16. Vul aan: de vier edele waarheden zijn:

1. Eris in de wereld.

2. Dit wordt veroorzaakt door , zelfzucht en lust

3. Datlijden kun je beéindigen door

4. De weg naar ontsnapping ligt in het volgen van het edele voudige pad.
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17. Blijven alle jongens hun leven lang monnik in het klooster?
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